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7. Levende brieven – hoe wordt Christus in ons zichtbaar? 
[morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 20/3/2022] 

Jeremia 35 | 2 Korinthe 3:1-3 | Kolossenzen 3:12-17 
 

Onwetendheid  
Wij leven in een tijd waarin steeds meer mensen wei-
nig van het evangelie weten. De naam van God ken-
nen ze alleen als een verzuchting OMG! Van de Bijbel 
kennen ze wel wat verhalen, maar daar blijft het vaak 
bij. Wat het betekent om volgeling van Jezus te zijn, 
dat hebben weinig mensen geleerd. Het beeld dat ze 
vooral van de kerk hebben is dat het gaat om allerlei 
ingewikkelde regels, dat er van alles niet mag; dat 
christenen schijnheilige mensen zijn. Kerkmensen zijn 
hypocriet en veroordelend. Kortom, het imago van de 
kerk is niet best. Lange tijd heeft de kerk als unique 
selling point zich ook gericht op de moraal, en deze 
ook aan anderen opgedrongen. Dat heeft veel weer-
stand opgeroepen. 
  
Zichtbaar evangelie 
Nu kun je van de weeromstuit alle nadruk leggen op 
Gods liefde, dat Hij iedereen accepteert zoals hij is; 
dat je oké bent en nog meer. Je kunt het opgeheven 
vingertje verbannen. Dat past goed bij onze cultuur 
van tolerantie. Maar het is de vraag wat je daarmee 
bereikt. 
Juist in onze tijd is het van essentieel belang hoe je als 
christen leeft. Steeds meer mensen hebben maar be-
perkt beeld van wat het christendom inhoudt. Maar 
christenen komen ze wel tegen. Zijn zij leesbare brie-
ven van Christus (2 Kor.3,3)? Is aan hen te zien en te 
merken wat het betekent om met Jezus verbonden te 
zijn? Anders gezegd: er wordt op je gelet! Dat bete-
kent ook: het gedrag van een volgeling van Jezus doet 
er blijkbaar toe.  
De vraag hoe we als christenen leven wordt daarmee 
steeds relevanter. Daarom willen we hier met elkaar 
over nadenken: op welke manier krijgt dat gestalte in 
ons? Hoe wordt Christus zichtbaar in de kerk en in de 
gelovigen? Hoe zijn wij met Jezus, en hoe worden wij 
als Jezus? Want om Hem gaat het; niet om allerlei re-
geltjes. Lukt het om dat duidelijk te maken? 
  

Karaktervorming 
Het is Gods verlangen om herstel en vernieuwing te 
brengen: ons gelijkvormig maken aan het beeld van 

zijn Zoon (Rom.8:29; 2 Kor.3:18). Je zou Hem beeld-
houwer kunnen noemen. Dat is een vakkundig en ge-
duldig werk. Het is geen zachtzinnig proces. In het vo-
rige hoofdstuk ging het daar al over: het is schaven en 
schuren, tot gaandeweg steeds meer duidelijk wordt 
hoe wij bedoeld zijn. Zo geldt dat ook voor ons leven. 
Ons hart kan verhard zijn, en ons karakter hoekig. Zo 
zie je dat ook bij Bijbelse figuren, hoe God jarenlang 
aan hen schaaft en schuurt; soms met harde hand. De 
arrogante en verwende Jozef wordt een goede leider; 
niet alleen in zijn familie, maar ook van het Egyptische 
en Joodse volk. De opvliegerige Mozes wordt de 
meest zachtmoedige man genoemd enz.. In zeker zin 
gold dat ook voor Jezus. Hij leert gehoorzaamheid tij-
dens zijn leven op aarde (Hebr.5:8). Aan het begin van 
zijn weg op aarde werd Hij verzocht in de woestijn. Na 
zijn doop wachtte Hem geen doopfeest, maar moest 
Hij leren vertrouwen op zijn Vader (Mat.4:1). 
  
Leerling 
Als volgeling van Jezus ben en blijf je zijn leerling. In 
de evangeliën, en zeker in dat van Mattheüs, is het 
leerling-zijn een belangrijk thema. Het Mattheüs-
evangelie is een oefenboek, om de opvattingen, ei-
genschappen en gewoonten van de Meester. Cruciaal 
in het Mattheüs-evangelie is de Bergrede. Deze staat 
op een strategische plaats: net na het roepen van de 
eerste leerlingen. Aan het einde van het evangelie 
wordt op deze rede teruggegrepen, wanneer Jezus 
zijn leerlingen laat samenkomen in Galilea, op de berg 
waar Hij hen bevelen had gegeven (Mat. 28:16). On-
danks hun falen kunnen de leerlingen, dankzij de op-
standing van de Gekruisigde, terug naar het begin, om 
zich te oefenen in de lessen van de Bergrede. 
Jezus geeft in de zaligsprekingen, aan het begin van 
de Bergrede, een karakterisering van de leerlingen. Zij 
kenmerken zich niet door grote en dappere dingen, 
maar veeleer door nederigheid en zuiverheid. Leer-
ling-zijn van Jezus betekent hier op aarde vaak veel 
verdragen. De wereld is in de Bergrede helemaal in 
het vizier. ‘Jullie zijn het licht in de wereld’ (Mat.5:14). 
Let op: Jezus zegt niet: jullie moeten het licht zijn. 
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Volgen  
Jezus zet een spoor uit voor zijn volgelingen, waarin 
zij kunnen gaan. Hij bestrijdt zonde niet alleen door 
de straf erop te betalen. Hij betrekt mensen bij het 
spoor van gehoorzaamheid dat Hij trekt. Hij leert 
mensen sterven aan hun eigen begeerten en angsten, 
en opstaan in een nieuw leven. Hij maakt leerlingen, 
die op hun beurt anderen leerling moeten maken. 
Leerling ben je wanneer je Jezus navolgt, of als je de-
genen navolgt die Jezus volgen. In deze weg leren ge-
lovigen karakteristieke eigenschappen van Jezus 
overnemen. Zowel voor de eigen identiteit als gelovi-
gen, als ook voor uitwerking op de omgeving is deze 
karaktervorming van belang.  
Karaktervorming is dus vooral het karakter van Jezus 
krijgen. Zelfverloochening is daarbij een belangrijk 
woord. Dat gaat gepaard met strijd. Of in het beeld 
dat Paulus regelmatig gebruikt: een wedstrijd (o.a. 
Fil.3:14). Sport vraagt om inspanning, afzien en vol-
houden. Het is geen hobby (zoals joggen op zaterdag-
morgen). Daarbij mogen wij kijken naar anderen 
(Hebr.11), maar letten we vooral op Jezus en zijn vol-
harding (Hebr.12:2). Opdat Hij zichtbaar wordt in ons. 
Christelijke karaktervorming is gelijk-worden aan Je-
zus Christus. Dit betekent: afsterven aan de zonde en 
opstaan in een nieuw leven. Het betekent ook: zelf-
verloochening, met het oog op de redding van de an-
der. Alleen door deze karaktervorming kunnen we de 
krachten van de wereld weerstaan, en zijn we bruik-
baar als instrumenten in Gods hand. 
  
Zichtbaar 
Dat door de Geest veranderde karakter wordt vervol-
gens zichtbaar aan de buitenkant. Je krijgt meer ge-
duld, je hoeft niet altijd te winnen, je raakt bewogen 
met je medemens in nood enzovoort. Paulus somt 
het mooi op in de brief aan de Kolossenzen. Hij ge-
bruikt het voorbeeld van kleding aantrekken. ‘Kleedt 
u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en ge-
liefden, met innige gevoelens van ontferming, vrien-
delijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. 
Verdraag elkander en vergeef de een de ander, als ie-
mand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals 
ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. 
En kleedt u zich bovenal met de liefde, die de band 
van volmaaktheid is.’ (Kol.3,12-14) 
Wat daarbij kan helpen is… ‘de vrede van God laten 

heersen in je harten’, ‘dankbaar zijn’, en ‘het woord 
van Christus in rijke mate in je laten wonen’ 
(Kol.3,15). 
 
Gespreksvragen 
1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minuten, 
geef de mogelijkheid dat ieder kring lid kan delen wat 
er voor hem/haar uitsprong in de lezingen en toelich-
ting. 
2. Karaktervorming is een langdurig en pijnlijk proces. 
Het is misschien wel te vergelijken met het slijpen van 
een diamant. Vaak gaat het gepaard met een pijnlijke 
of moeilijke periode in je leven. Deel met elkaar 
waarin jouw karakter gevormd is? Hoe was dat? 
3. Hoe zou jij je relatie met Jezus omschrijven? Ook 
als leerling of anders? Deel wat als eerste in je op-
komt 
4. Wat zijn ‘oefeningen’ die jij doet om geestelijk in 
goede conditie te blijven? Deel met elkaar zodat je el-
kaar ook kunt inspireren. Maar erken dat ieder mens 
verschillend is en wat voor de één werkt, werkt niet 
voor iedereen werkt. 
  
Bidden & danken 
 Dank God voor de Heilige Geest die niet ophoudt 

ons te richten op en vormen naar Christus 
 Bid dat Christus meer zichtbaar mag worden in je le-

ven en zo ook naar je omgeving toe 
 Bid dat Christus meer zichtbaar mag worden in de 

kerk en zo ook in de buurt 
  
Praktijk 
Misschien ken je ze nog wel: Vroeger had je armband-
jes met daarop de letters WWJD: What Would Jesus 
Do? Een hulpmiddel om je in je doen en laten te laten 
leiden door Christus. Iets dergelijks zegt Paulus ook: 
‘Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen’ 
(Kol.3,16). Kies aan het begin van de dag een woord 
van Jezus, maak je dat eigen, en probeer dat die dag 
toe te passen; in situaties waarin je terecht komt; bij 
mensen die je ontmoet. Probeer voor hen ‘een Chris-
tus’ te zijn, om zo ‘een goede geur van Christus’ te 
verspreiden (2 Kor.2,14). Er zijn in het evangelie heel 
veel woorden van Jezus, je kunt denken aan bijvoor-
beeld: goedheid, barmhartigheid, nederigheid etc. 
Kies er een, mediteer en bid om de leiding van de Hei-
lige Geest gedurende de dag.  


